
Beste ouders en kinderen, 

Begin van het schooljaar zijn we begonnen met het verhaal van Rainbow de duif. 
Rainbow heeft prachtige veren in alle kleuren van de regenboog! 

 
Een regenboog wordt veroorzaakt door een regenbui. Zonder regendruppels immers geen 

regenboog. Maar zoals de regenboog niet zonder regen kan,  
zo kan hij ook niet zonder de zon. 

De regenbui staat symbool voor verdriet; de regendruppels zijn de tranen die over de 
wangen van de wereld rollen. Donkere wolken maken de wereld somber, donker en koud. 

De zon is het tegenovergestelde: het maakt de wereld warm, vrolijk en licht. 
 

Jezus is het licht voor de wereld en door hem wil God de wereld redden en vernieuwen. 
Dat Hij als licht in de wereld is gekomen, daar denken we aan met kerst. 
Hij zegt tegen ons allemaal: Laten we wandelen in het licht van de Heer! 

 
Wij mogen die kleuren van de regenboog laten zien aan de mensen om ons heen. Dat willen 
wij met Kerst in het bijzonder doen door als school een goed doel te steunen.  
Wij hebben gekozen voor:  

Stichting de Regenboogboom: 

‘Stichting de Regenboogboom is er voor alle kinderen die plotseling te maken hebben 

met een grote uitdaging. Vaak is dit ziekte. Een grote uitdaging kan ook zijn een 

traumatische ervaring, geweld of een (verstandelijke) beperking’ 

(bron: www.regenboogboom.nl)  

Deze stichting brengt een bezoek bij kinderen die het moeilijk hebben en nemen altijd een 
cadeautje mee: een kristal. Als het licht op dit kristal valt komen de kleuren van de 
regenboog tevoorschijn. Zo brengen ze kleur in het leven van deze kinderen. Wil je weten 
wat ze nog meer doen, kijk dan op hun site. Daar kan je alles over ze vinden! 
 
Wil jij met kerst ook de kleuren van de regenboog laten zien aan de mensen om je heen, 
knutsel dan met ons mee en maak een mooie gekleurde kerstster. Zoek op YouTube naar 
‘regenboog ster knutselen’ en je vind een filmpje van Lady Lemonade als voorbee ld! 
 

 Hang je ster voor het raam of op een andere plaats waar iedereen hem goed kan 
zien. 

 Maak een mooie foto en stuur deze op naar nanvanrossum@hotmail.com misschien 
win jij wel een mooie prijs en komt jouw foto op de schoolsite! 

 Vertel aan andere mensen  over het mooie doel wat wij als school steunen met kerst! 
 

Jullie ouders (of anderen die mee willen doen) kunnen het geld overmaken met 
onderstaande QR code of geld meegeven naar school. 

 
Veel plezier met knutselen en wij hopen jullie mooie sterren in het dorp te zien! 

 
Hartelijke groeten,  
De meester, juffen  
en de Adviesraad 

 
 

Scan de QR-code en doe mee met onze kerstactie! 

Geldig vanaf vandaag tot 10 februari ’22! 

http://www.regenboogboom.nl/
mailto:nanvanrossum@hotmail.com

